
 

 

Verslag van de bijeenkomst van Heemkring Campenholt op 11 januari 2025. 

Aanwezig: Felix Goossens, plaatsvervangend voorzitter, 

Ann Van Remoortel, Emile Debacker, Erik Heymans, Huguette Kemps, Huub Van der Steld, 

Karine Empereur, Louis Leten, Marcel Andries, Marleen Horemans, Oscar Dekeyser, Paul 

Behets en Wouter Vanderbist. 

Verontschuldigd: Hugo Schoevaerts, Agnes Peremans, Ann Peeters, Denise Croon, Hubert 

Gulinck, Liesbeth Merckx, Marcel Simons, Stijn Simons, Willy Christiaens en Willy Sevenants. 

 

Agenda: 

Het verslag van de vorige bijeenkomst wordt goedgekeurd. 

- Rijkswachtbrigade Kampenhout 

Een bezoeker heeft een vraag gesteld waarom we over de voormalige Rijkswachtbrigade nog 

niets gedaan hebben. Volgens Erik is die vraag heel terecht, want daar is veel informatie over 

te vinden in de rijksarchieven zoals wanneer de agenten toekwamen en vertrokken, hun 

leefsituaties, gebouwen, enz… Volgens Paul is er in het museum van “”De Semse een gedeelte 

gewijd aan de rijkswacht, zodat we daar voor ondersteuning terecht kunnen als we bij ons 

hierover zouden beginnen. Huub heeft contact met de verantwoordelijke, de ex-rijkswachter, 

Billy De Backer. 

Louis heeft over de rijkswacht, een Franse instelling, gezocht naar wat er vòòr de Fransen was, 

dus tijdens de Oostenrijkse periode. Over de Franse periode is er heel veel te vinden; Louis 

heeft allerlei documenten liggen van hun ontstaan in die tijd, maar over de periode daarvoor 

is er niet veel. Dit kan dan dienen als het begin van het verhaal. Huguette stelt voor, dat de 

laatste rijkswachtcommandant, die nog in Kampenhout woont, aangesproken wordt. 

Huub heeft een artikel van acht pagina’s gevonden van hun geschiedenis hier in Kampenhout; 

Jean-Marie heeft verschillende foto’s. We kunnen sowieso al beginnen met een gedeelte op 

de website te zetten. Het is dan ook een onderwerp voor een jaarboek en met dan eventueel 

een tentoonstelling daar aan verbonden. We kunnen het ook ruimer trekken naar 

veldwachters en het begin van de buurtwacht. 

Verschillende mensen willen meewerken: Huub, Huguette, Louis en Erik. 

  



 

- 15 jaar Campenholt 

Ons feestjaar begint december 2025 (15e jaarboek); het echte begin van onze heemkring is, 

hebben we even moeten opzoeken, op 21 juni 2010, maar we willen vanaf december beginnen 

en dan nu al goed vroeg voorbereiden. Wouter gaat Gerry contacteren om op 23 januari om 

19uur de zaal te reserveren. We gaan samenkomen in de Villa Lucie om verder af te spreken. 

- Evaluatie tentoonstelling ‘Aan de Kiezers en Kiezeressen’ 

De opkomst was iets minder dan verwacht; in totaal zijn er tot nu toe zo’n 250 mensen komen 

kijken. Morgen is de laatste dag dat de tentoonstelling open is. Omdat er dan ook een concert 

van Cantabile is, gaan we dan een uur langer openblijven, zodat de bezoekers van het concert 

ook kunnen langskomen. Misschien kunnen we de opening van onze tentoonstellingen in het 

algemeen koppelen aan andere evenementen, die in De Krop plaatsvinden? 

Erik vertelt, dat veel mensen niet weten, dat er boven een tentoonstellingsruimte is. Normaal 

zeggen de baliemedewerkers wel aan de bezoekers, dat onze tentoonstelling in de zaal boven 

is. Als we een “roll-up” (een soort oprolbare affiche in een cassette) kopen, waar we telkens 

onze mededeling in hangen, hebben we meer zichtbaarheid. Erik heeft een ontwerp gemaakt, 

dat hij de aanwezigen toont.  

Via “Neos”, het nieuwe seniorennetwerk, gaan we ook meer publiek bereiken. “Heeft de titel 

mensen wat weggehouden” vraagt Karine zich af? “Het is misschien ook een heel niche-

onderwerp”, vindt Emile.. Bij de opening van de tentoonstelling zou een omkadering in de 

vorm van een spreekbeurt of andere voorstelling in de theaterzaal misschien meer mensen 

naar de receptie kunnen lokken. Of is het beter om een twee weken later dit doen?  

Sowieso gaat het volgende onderwerp voor onze eindejaartentoonstelling over de wielrenner 

Raymond Impanis wel ook meer mensen aantrekken.  

- Jaarboek 2025 

Eerste artikel is al binnen, met dank aan Henri Vannoppen.  

“De cafés van Berg” door Marcel Rydams was al begonnen met staminee “Onder de Toren”, 

maar dat verhaal wordt uitgebreid naar alle andere cafés van Berg. De tekst was nog niet 

volledig voor het vorig jaarboek en daarom zal het voor dit jaarboek zijn.  

Huub heeft een eindwerk over de steenweg Leuven-Mechelen gevonden van zo’n 250 

bladzijden; het bespreekt specifiek de aanleg van deze steenweg in de jaren 1730 tot 1740. 

De schrijver, Marleen Flaba, is ermee akkoord, dat we haar tekst als basis gebruiken. De 

afgedrukte tekst ligt bij Erik Tytgat om deze te reduceren tot een artikel voor ons jaarboek, 

met nadruk op onze contreien.  

Een artikel over 900 jaar parochie Kampenhout is ook een mogelijkheid natuurlijk.  

Paul zit met een idee over de invloed van de Abdij van Kortenberg.  

Over Impanis zal ook een artikel komen naar aanleiding van de tentoonstelling.  

Over de Rijkswacht komt er eventueel een artikel.  

Huub is bezig over de gebroeders Jozef en Frans De Coster uit de Dorpelstraat, twee 

capucijnen, die in de jaren 1910-20 beiden naar Punjab, op de grens van Pakistan en India, 

gegaan zijn.  Jozef is ter plaatse overleden in 1918, Frans is teruggekomen in 1927.  



Er zijn ook twee Nederokkerzeelse capucijnen vertrokken naar Congo. Een tentoonstelling 

over Kampenhoutse zendelingen is misschien een idee?  

Ann van Remoortel is aan het schrijven over meisjes uit Relst, die zusters geworden zijn; ze 

heeft er ondertussen 24 gevonden. Ze heeft veel foto’s en haar artikel is bijna af. 

- Evaluatie kerstmarkt 

Zo’n markt trekt altijd wel volk, maar om vanaf het Gemeenteplein naar De Krop gaan, dan 

was De Krop toch maar een wat donker gat. Ook de Glazen Zaal ligt wat verstopt. Lichtjes, 

versiering, een smoutebollenkraam?  

Vorige jaren hebben we meer boeken verkocht. We hebben er wel verkocht, gewoon iets 

minder. Ook wat nieuwe leden hebben we ingeschreven. We kunnen misschien ook laten 

weten, dat mensen hun boeken tijdens de kerstmarkt komen ophalen.  

Tijdens de kerstmarkt zijn er 121 mensen naar de tentoonstelling komen kijken. 

 

- Archief en bibliotheek 

De excel-lijst is op Google-drive gezet om samen te kunnen werken, Hugo maakt wekelijks een 

back-up. Om voor ons niet bruikbare zaken af te stoten zouden we onze dubbels weggeven 

tijdens een opendeurdag voor ons 15-jarig jubileum?  

Voor de praktische voorzieningen (lokalen, kasten, …) gaan we eens samenzitten met de 

burgemeester en de nieuwe schepen voor cultuur. 

Als mensen willen meehelpen, zoals Erik, contacteer Hugo en je krijgt toegang tot de excel-

lijst op Google. 

 

- Uitstap Brussel 

Emile heeft voorgesteld aan Hugo om op de Coudenberg een bezoek te brengen aan de 

kruisboogschutters van Brussel, een oude gilde, die onder en achter de Coudenbergkerk 

gevestigd is. Daar is een museum en een oefenplaats, met ook een gedeelte met een bar.  

Dat zou goed te bezoeken zijn samen met de kerk zelf en de restanten van het paleis als 

uitstap. Het is misschien best een daguitstap dus? Iedereen vindt het wel een interessant idee. 

Rond welke periode gaan we het doen? Ten vroegste 1 april is het paleis van Coudenberg 

open, dus ergens april en mei. 

 

- 70 jaar Anjelier 

De toneelgroep “De Anjelier” heeft onze hulp/medewerking gevraagd voor een 

tentoonstelling, die ze willen organiseren ergens in oktober. Als de vereniging dat zelf wil 

organiseren, willen we gerust helpen. Maar het is natuurlijk ook altijd een mooie gelegenheid 

om hun archief eens te bekijken. Misschien moeten we ze gewoon uitnodigen op de volgende 

vergadering? Hun tentoonstelling zou dan boven in De Krop zijn. We kunnen het eventueel 

combineren met een toneelvoorstelling hier. 

Misschien kunnen we als heemkring een procedure/richtlijnen uitwerken voor als andere 

verenigingen, die dit soort medewerking komen vragen. Het gaat erom een regeling te 



hebben, zodat voortaan beide kanten weten, wat er gedaan moet worden en dat er een 

compensatie komt voor het werk, dat we geleverd hebben. 

- Varia 

Huguette: Ann Van Houten uit Nederokkerzeel, is een nieuw lid en zij wil graag onze 

bijeenkomsten bijwonen; zij is zeker van harte welkom. 

Louis: Hij is naar een Napoleon-archief in Merksem gegaan om het verhaal van 

Kampenhoutenaren verder te onderzoeken. Voor Kampenhout specifiek heeft hij niets 

gevonden, maar wel algemene interessante dingen. Louis gaat het verhaal van de 

Kampenhoutse lotelingen afwerken en dan gaan we samen overleggen naar wat we kunnen 

doen ermee (publicaties, tentoonstellingen, etc.?). 

Paul: Hij heeft een kaart uit 1770 van de Oostenrijkse Nederlanden gevonden. Deze lijkt erg 

op de Ferraris-kaart en gaat binnenkort op de website komen. 

 

Volgende bijeenkomst: zaterdag 8 februari 2025 te 10 uur in De Krop, Dorpsstraat 9b.  

 

Wouter Vanderbist      Felix Goossens 

Verslaggever       Plaatsvervangend voorzitter  

 

Campenholt – Heemkring Kampenhout ‐ www.campenholt.be 

Voorzitter: Hugo Schoevaerts, hugoschoevaerts@gmail.com 

Ondervoorzitter: Felix Goossens, feligoo@telenet.be 

Secretaris: Gerry Croon, gerry.croon@kampenhout.vera.be 

(Uittredend) Penningmeester: Steven Vermeylen, steven_vermeylen@hotmail.com 

Bestuurslid: Erik Heymans, erik.heymans@telenet.be 

Bestuurslid: Huub Van der Steld, vdss1910@gmail.com 

Bestuurslid: Wouter Vanderbist, wouter.vanderbist@live.be 
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